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Dans! Dans !! Dans!!!

Elk gevoelen,
elke bewogenheid,
ook die, die wordt benoemd als pijn,
elk weten,
kan zich hertalen
in ritmes en lijnenspel,
in kleur, vorm, klank en woord.

Gina

Voorbij het lijden 

In deze droomtijd zonder dromen
 bewoon ik baaien van stilte en
 winden die waaien over al lang
 verloren verten.

In deze dans, traag van beweging,
 vorm ik tekens zonder grenzen die
 leiden, doorheen ontwortelde angst,
 voorbij het lijden.

Er wordt niet verlangd,
 er wordt gezwegen. Het verleden
 sterft zonder dood te gaan. Ik sta op
 een plecht en kijk over golven.

Er zweeft mist. Ik wis
 haar slierten met witte woorden weg.
 De spiegelbeelden scherpen het brein,
 dagen gevoelens uit hun schelpen.

In deze tijd beweeg ik bomen,
 ongezien verdwijnt de droom terwijl
 ik door hun takken waai tot boven
 verstilde baaien.
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In deze dans hervorm ik tekens,
 ontrandende bewegingen die
 pijn herleiden tot een pad dat reikt
 voorbij het lijden.

Luk Heyligen

Www.advaita-avadhuta.eu


